Wat hébben we weer genoten!! 
Het Hazeskoor heeft ons uitgenodigd om samen met ons koor Reigersmart, The Glory Singers en Streekersmart op te treden, als eerbetoon voor Jos Weel.
De Hazesliedjes (altijd mooi), de prachtig gezonden gospelliederen en het Nederlandse lied, soms met een snik en dan weer met een lach, zorgden voor een mooie afwisseling.
We eindigden natuurlijk weer met het lied van Jos zelf, wat ons nog steeds na aan het hart ligt: “Onderdijk”. Zo met zijn allen op het podium, elkaar omarmend.. dat doet je wel wat. Kippenvel!! 
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