Zondag, 5 november 2023

Op de foto

Vandaag moesten we ons verzamelen bij Het Streekpunt om 2 uur. Er werd een foto gemaakt doordat we een andere opzet van kleding kregen. Dat is helemaal zwart geworden met een prachtige blauw-turquoise roos voor op ons voor de dames linker revers. De sjaal blijft en voor de mannen de stropdas. Mede ook omdat er nieuwe leden bij zijn gekomen. 
De fotograaf en wij stonden klaar, maar de muzikanten waren er nog niet. De twee accordeonisten lieten even op zich wachten. Maar onder veel gelach werden ze erbij gezet. De fotograaf klikte een paar keer en de hele club stond er op.
Daarna gingen we naar De Eerste Aanleg om te zingen. Het repertoire was gewijzigd omdat onze solozanger Robin na de eerste sessie weg moest. We hadden nog even tijd om onze kelen te smeren en kregen munten voor de consumptie. 
Vanouds stonden we heerlijk te zingen en er was behoorlijk wat belangstelling. Robin zong de sterren van de hemel (en wij ook) en het lied van De Vrolijke Koster was een echte meezinger! Na de pauze de tweede sessie en de sfeer zat er gelijk in. Het lied van Engelbewaarder galmde door de kroeg en kregen bis, bis, bis te horen. Met Barcelona deden we er nog een schepje bovenop en dat werd met een groot applaus afgesloten. Het was een fijne foto- zangmiddag!

Anita Bobeldijk


