Gedachten

[bookmark: _GoBack]Ik was vanavond in gedachten bij het woord geluk en dacht aan een aantal overeenkomsten.
Een aantal woorden die met een G beginnen.

Geluk,  gelukkig,  geld,  geliefd,  gemak,  goed,  geboorte,  gezond,  goud,  genieten,  geloof.

Geluk is wat je mag ervaren en tegenkomen in het leven.
Gelukkig dit is niet altijd vanzelfsprekend, maar wel iets waar jezelf naar toe kunt werken.
Geld, ze zeggen soms geld maakt niet gelukkig. Dat is deels waar maar zonder of met weinig geld, is het leven niet gemakkelijk.
Geliefd, voelt heerlijk en is een mooie ervaring in een goede relatie met een partner, ouders, broers, zussen, familie, vrienden en kennissen.
Gemak, fijn als je kan zeggen, ik voel me op mijn gemak, ook als je bij een ander bent.
Goed, wees tevreden met jezelf, je bent goed zoals je bent.
Geboorte, het begin van een nieuw leven.
Gezond, gezondheid is een waardevol bezit in je leven.
Goud, iemand met een hart van goud.
Genieten, haal alles eruit wat erin zit, het maakt je een blij mens.
Geloof, als je in jezelf gelooft kom je al een heel eind.
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