[bookmark: _GoBack]Verslag optreden St. Josef 19 maart 2023

19 maart J.L mochten we optreden in het ST. Jozef bejaardenhuis in Wervershoof ter  ere van de 99ste verjaardag van mevrouw Bakker Schaper, mijn schoonmoeder.

om half drie kwamen de leden van het koor binnendruppelen. en werden we ontvangen met koffie en een verschrikkelijke lekkere koek.

de mensen van het geluid waren er al om 14.00 om het e.e.a. al klaar te zetten. ik dacht dat ik de eerste was, maar je hebben altijd weer baas boven baas. niet erg hoor, want we hebben onderling dan weer gauw de lachers op de hand !!

snel mijn drumstel neerzetten om van mijn plekje verzekerd te wezen , maar ook vanwege de koorleden want die willen ook een mooi plekje vlak bij mij hebben.......toch?

we begonnen om 15.00 met zingen voor een leuk publiek met het lang zal ze leven (ken je nagaan, ze heeft er al 99 jaar opzitten) gevolgd door het Wervershover volkslied wat het mooiste volkslied van West Friesland is ( het volkslied van Hoogkarspel is ook wel mooi hoor !!) om 15.30 werden na een bult mooie liedjes de kelen even gesmeerd met lekkere drankjes met en zonder alcohol.

met de 2e sessie was ons nieuwe lid Albert solist met de bel met het nummer "de klok van Arnemuiden'

geweldig om te zien dat hij dit met grote overgave deed. zelfs met de klepel uit de klok!!

ook mocht Robin weer  solo zingen met het nummer 'Geef mij maar Amsterdam'. dat die goeie zanger de coupletten per ongeluk door elkaar gooide kon de pret niet drukken. de bewoners hadden daar na een paar advocaatjes toch geen erg meer in.

als slotnummer zongen en speelden we de sneeuwwals, wat eigenlijk stiekum een verzoekje van mij was, en niet van mijn lieve schoonmoedertje. maar dit terzijde want we waren hadden daar nog tijd  voor.

het was een geslaagde middag en mijn schoonmoeder en de rest van het publiek en personeel hadden heel erg genoten van het mooie optreden van dit toch wel gezellig koor.

ook van mijn kant dat ik wederom weer zeer heb genoten van de medemuzikanten Sjaak  (dat is die oude man met zijn accordeon ) en Sjaak die nog niet zo oud is. en ook vezzelluf Kees de geluidsman,onze solisten  Robin en Albert voor hun inbreng, en niet te vergeten Ronneke die mij appte dat ze de goeiste zangeres van het koor is (zegt ze zelf, maar daar zijn de meningen over verdeeld hahahahaha)

Muzikale groeten van Dick die wel aardig drummen ken.

PS. we worden zeker nog teruggevraagd door de vrijwilligers van het ST Jozef
