Woensdag 3 april hebben we een heel leuk optreden gehad in Westerhaven te Hoorn.
Het stroomde binnen een halfuur vol.
De mensen leken er ook zin in te hebben gezien het feit dat er werd veel meegezongen!
In de pauze kregen we koffie/koek en ook nog een hapje en door naar de tweede helft.
Ook de grappen en grollen van onze Dick vielen in de smaak.
Vooral in het West-fries.
We hebben er allemaal van genoten maar vooral de mensen van Westerhaven!


Groet Klaas
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